Timmermans Lambert

Eretekens

Na de oorlog kreeg hij volgende eretekens:
6 frontstrepen
het Vuurkruis

het Oorlogskruis

het Yzerkruis
de Herinneringsmedaille 14-18

de Overwinningsmedaille 14-18

de Vrijwilligersmedaille
Ridder in de Orde van Leopold Il

Ridder in de kroonorde

) N {. :
.“‘Sé ‘. . — / /’ M_IL‘J 1/1 2 nﬁi{!“ .[ \l \l'

Levensloop

Lambert werd geboren in Vechmaal op 24 april 1888 als zoon van Arnold Timmermans en
Marie Lambertine Kindermans. Hij huwde met Helene Voisin en woonde na de oorlog in
Kerniel. Hij werkte bij de NMBS. Lambert is overleden op 8 augustus 1962.

Militair overzicht

Tijdens de oorlog maakte Lambert deel uit van de 3% D.A. (Division d'Armée) 3% Genie
spoorwegbataljon. Van 1 augustus 1914 tot 22 december 1914 trok hij als vrijwilliger, langs
Nederland om, naar het opleidingscentrum nr. 8 in Engeland. Van 22 december 1914 tot 23
juli 1915 opereerde hij achter het front. Van 24 juli 1915 tot 31 januari 1919 verbleef hij
aan het front, waarvan 1 maand in het hospitaal wegens ziekte (van 8 augustus tot 13 sep-
tember 1915).



